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P.C.S. De Raauw Ossekar  Seringenhof 16  5342CR Oss  www.raauwossekar.nl  

Deze keer een korte nieuws-brief maar zeker niet  
onbelangrijk. 

 

De Carnavalsdagen staan weer voor de deur en dan zullen de  middagen zeker weer druk gevuld zijn met jonge bezoekers.  En dan wordt het feest niet alleen gestuurd door onze  grootvorst Jack maar zal onze Oskaris de XIV met zijn adjudante de Ossekar trekken. 
 

Wat gaan we doen dit jaar ? 
DE HILLE    10/13-02-2018 4 DAGEN CARNAVAL 

DõN IEMHOF  04-03-2018 11de DANSGARDE FESTIVAL  

OUDE THEATER 14-04-2018 JUBILEUMFEEST 50 JAAR ROK  

Waar gaan we naartoe?  
¶ 18-02-2018 Dansfestival CV Centrumknollen Berghem 
    Van 10.30 t/ 17.00 uur 
¶ 17-03-2018 55 jarig jubileum CV de Kiepenrijers Macharen 
     19.15 verzamelen Macharen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even Voorstellen 

 

Nadat ik, Sten van Herpen, in december door de geheimraad werd gevraagd, had ik meteen het 

idee om Susan van Dinther te vragen of zij mijn adjudante wilde zijn. Ik wist zeker dat we er  

samen een leuk feestje van zouden maken. Als wij samen zijn is het namelijk altijd feest.. 

 

Toen moesten we nog heel lang wachten voor het 21 januari was. En we mochten het grote      

geheim aan niemand vertellen, dat was nog wel het moeilijkst.. Vol spanning werden we de  

feestzaal van de Hille ingetrokken door de Ieniemienies. Nadat de Ossekar stilstond en het huifje 

omhoog ging hadden we niet verwacht dat er zoveel mensen waren. Zenuwachtig wachtte we af 

waar we naar toe moesten. Toen de vice-president onze namen bekend maakte, liepen we vol 

trots naar het podium, waar we geïnstalleerd werden tot Oskaris XIV en Adjudante Susan. 

. 

Wat kwamen er veel (jeugd)prinsen en prinsessen ons feliciteren en wij werden erg verrast met 

heel veel mooie medailles en zelfs leuke cadeautjes. Snoep hebben we voorlopig genoeg! 

Wij hebben er ontzettend veel zin in om samen met Grootvorst Jack I en Adjudant Mari de  

scepter te zwaaien. Eigenlijk kunnen we niet meer wachten om samen met hen en de Raad van 

Elf, de Jeugdraad, de Dansgarde, de Ieniemienies en het animaasieteam het carnaval van 2018 

groots te gaan vieren.. 

 Ook zijn we heel blij met 

onze Gouvernante Jolien 

die ons heel goed helpt en 

zorgt dat het ons aan niets 

ontbreekt. 

We hebben veel zin om de 

scholen te gaan bezoeken 

en zeker onze eigen  

scholen; Het Baken en de 

Sterrebos.  

 

Onze ouders hebben een 

leuk karretje geregeld, 

waar we vol trots de 

Raauw Ossekar zullen  

vertegenwoordigen tijdens 

Dôn Osse o
ptocht!! 

 

Alaaf, 

Oskaris XIV  

en  

Adjudante Susan 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismaking via het persbericht van onze ñoudeò bekende PR

-man: 

 

Sten, is 11 jaar en zit in groep 7 van BS het Baken. Na schooltijd speelt hij het liefst buiten. Skelteren en fietsen 

vind hij erg leuk maar ook klimmen en klauteren. Ook is Sten graag bezig om dingen te bouw en, zo bouwt hij 

graag boten en die moeten goed kunnen drijven want hij gaat ze uiteraard ook uitproberen in de parkvijver.  

 

Susan, ook 11 jaar, zit in groep 6 van BS de Sterrebos in Oss. Elke dinsdag gaat ze turnen bij Sportief Oss en op 

donderdagmiddag naar toneel les, waar aan het einde van het seizoen ze op mag treden voor een volle zaal. Als het 

even kan speelt ze graag een klein gastrolletje in een musical zoals de gelaarsde kat waar ze binnenkort mee zal 

optreden in de Lievekamp. Afspreken met vrienden is haar grootste hobby, en dan samen spelen met Playmobile..... 

 

De ouders van Sten en Susan zijn allen actief als vrijwilliger voor KAKO kindervakantiewerk Oss. Vanuit het 

ñwarme contactò tussen KAKO en de Raauw Ossekar is de geheimraad ook bij dit Grootvorstenpaar uitgekomen.

 

 

Sten en Susan hebben elkaar ook leren kennen op de KAKO, en het is een feestje als ze elk jaar bij elkaar in  

hetzelfde groepje zitten.  De grote zus van Sten (Noortje) en die van Susan (Tessa) hebben samen op de  

basisschool gezeten en zijn sindsdien ook al jaren dikke vriendinnen van elkaar. 

  
Door het contact bij KAKO en de vriendschap tussen de kinderen is er ook tussen de ouders een hechte en oprechte 

vriendschap gegroeid, ieder lid van de beide families is dan ook blij om het, en zeker dit, Carnavalfeest met elkaar 

te vieren. Zelf geven ze zich de naam de DintherHerpjes en doen onder deze naam dit jaar ook mee aan de Osse 

grote optocht.  
 

Sten en Susan vinden het ook erg leuk om bij elkaar te logeren. Lekker samen spelen en kletsen voor het  

slapen gaan. De volgende ochtend mogen de ouders niet naar beneden voordat Sten en Susan het ontbijt klaar  

hebben staan. 
 

Zullen ze ook tijdens de carnaval bij elkaar slapen en ontbijt verzorgen??????? 

 

Het is wel weer een mooi stulkje tekst om te lezen van onze Pr-man, wellicht kun-

nen we hem overhalen om een vast rubriek te gaan schrijven voor ons?? 
 

 

 

Win-


